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VREEMD GEROMMEL BIJ FORT GRIFFIOEN
Op de vierde ochtend van de wintermaand jongstleden stond 
het Fort Griffioen in rep en roer. In het midden van de nacht 
hoorden ze een enorm gerommel en gedruis van achter het 
Fort vandaan komen. Leden van de Vleugel der Wakers 
werden in allerijl naar de plek gestuurd om na te gaan wat er 
aan de hand was.

Waar de avond ervoor nog een groot grasveld lag, was dit nu 
herschapen in een borrelende en bruisende, stinkende poel. 
Hier en daar staken nog stukken van het voormalige grasveld 
boven het water uit, maar het merendeel was volgelopen met 
vies, onwelriekend water. 

De dagen voor het ontstaan van het moeras waren er wel 
vreemde geluiden te horen in de omgeving vertelt Rutger de 
Borger aan onze correspondent ter plaatse. Vreemd gedreun 
en af en toe een bizar gepiep dat klonk als een groot uitgeval-
len rat (in de woorden van Rutger). 

Er zijn geruchten dat enkele jaren geleden het Fort een infes-
tatie had van Ragskalo, vreemde grote ratwezens die in hun 
zoektocht naar eten de omgeving onveilig maakten. Dit lijken 
echter niet meer dan geruchten te zijn. Toen we doorvroe-

gen, werd Rutger onderbroken door een lid van de Wakers  
(naam onbekend) die onze reporter van het domein van het 
Fort escorteerde. Bij navraag bleek dat onze reporter daar niet 
mocht zijn tot de aankomende Dagen van Komst. 

Vooraleer hij bruut werd weggezonden, kon hij echter nog een 
glimp opvangen van het nieuwe moeras. De beschrijving die 
hij gaf was een vuige poel des verderfs met weinig positieve 
trekken. Hij beweerde ook dat hij vreemde figuren in de mist 
boven het moeras zag bewegen, maar dat wijt onze redactie 
aan een overactieve verbeelding en wellicht een paar te diepe 
teugen van de moeraslucht. 

De Pelinorese Heraut meldt een toenemende spanning tussen 
twee invloedrijke religies rond Fort Griffioen. Aanhangers van 
De Generaal en aanhangers van De Jaden Hemelkeizer zijn 
het niet eens over de juiste weg om de wereld te besturen en 
deze verschillende opvattingen hebben recentelijk geleid tot 
bloederige gevechten tussen de twee groepen.

De aanhangers van De Generaal geloven dat de macht van de 
staat en militaire discipline de enige manier is om de wereld 
te beschermen tegen de groeiende dreiging van monsterlijke 
schepsels en magische evenementen. Aan de andere kant 
geloven de volgelingen van De Jaden Hemelkeizer dat het 
onderhouden van discipline en onderzoek de weg is naar een 
veiliger en beter bestuurde wereld.

Deze twee visies hebben al lange tijd samengeleefd, maar de 
recente toename van vreemde magische evenementen en 
creaturen in de omgeving van Fort Griffioen hebben de span-
ningen doen oplopen. Waarnemers rapporteren dat leden van 
beide groepen steeds vaker met elkaar in conflict zijn gekomen, 

met sommige geruchten over zelfs bloederige gevechten tussen 
de twee partijen.

Deze ontwikkelingen zijn zeer uitzonderlijk en de bevolking is 
geschrokken van deze verandering in de verhoudingen tussen 
deze twee invloedrijke groepen. Het is onduidelijk hoe dit 
conflict zal worden opgelost en welke gevolgen dit zal hebben 
voor de bewoners van Fort Griffioen en de omgeving.

Toenemende spanning tussen Generaal en JHK



PELINOR SINDS LETA IVUW LOKALE NIEUWS LEEST U HIER HET EERST

De bewoners van Fort Griffioen hebben goede reden om te 
juichen, want twee beroemde abominatiejagers zullen binnen-
kort hun fort bezoeken! Jacob en Lotte van Micken zullen de 
jeugd lesgeven in het jagen van monsters en dergelijken.

Volgens ooggetuigen hebben Jacob en Lotte al talloze weer-
wolven, ondoden en zelfs een reuzenspin ter grootte van 
een huis verslagen. Deze verhalen worden licht overdreven 
beschreven door de plaatselijke bevolking, maar ze zijn volgens 
hen waar gebeurd. Als dank is het een gewoonte geworden dat 
mensen altijd een muntje naar hen werpen.

Intussen blijft de verdwijning van varkens een raadsel. 
Sommigen beweren dat ze door monsters zijn meegenomen, 
terwijl anderen denken aan diefstal. De boeren zijn op zoek 
naar antwoorden en hopen dat deze verdwijningen niet te 
maken hebben met de recente geruchten over de aanwezigheid 
van een crimineel genaamd De Gele Ruiter in de omgeving.

De bewoners van Fort Griffioen kunnen niet wachten om te 
leren van Jacob en Lotte en hun avonturen. Laat de training 
beginnen!”

Abominatiejagers Jacob en 
Lotte van Micken bezoek-
en Fort Griffioen.

Helmhaven en Fort  
Griffioen werken samen
“In deze onzekere tijden is het een wonder om te zien hoe  
zaken gezamenlijk bloeien. Fort Griffioen en Helmshaven, 
twee werelden verwijderd, hebben recentelijk de handen in 
elkaar geslagen en een levendige handel is ontstaan.

Vanaf de gezellige haven van Helmshaven tot de oefenvelden 
van Fort Griffioen, de handelsrelaties tussen deze twee uiteen-
lopende locaties nemen snel toe. Handelaars, avonturiers en 
handwerkslieden uit beide steden komen samen om handel 
te drijven, waardoor de economie bloeit en nieuwe moge- 
lijkheden worden geboden.

In Fort Griffioen zijn ze zeer verheugd met deze ontwikke-
lingen, met de Grootmeester die zegt: “Wij zijn ontzettend 
dankbaar voor deze nieuwe banden met Helmshaven.  
De mogelijkheden zijn eindeloos en wij kijken er naar uit om 
deze samenwerking te versterken en uit te bouwen.”

In Helmshaven zijn ze net zo enthousiast, met havenmeester 
Klaas Pietersen die zegt: “De samenwerking tussen Helmshav-
en en Fort Griffioen is niet alleen goed voor onze economie, 
maar ook voor de versterking van onze gemeenschappen.  
Wij hopen op nog meer succesvolle samenwerkingen in de 
toekomst.”

Zonder twijfel is deze nieuwe samenwerking tussen Fort  
Griffioen en Helmshaven een heldere blijk van wat er mogeli-
jk is wanneer we samenwerken, zelfs in tijden van twijfel en  
onzekerheid. Laten we hopen dat deze bloeiende handelsrelat-
ies alleen maar blijven groeien en we ons steeds meer kunnen 
versterken door middel van samenwerking en uitwisseling.”

Advertentie

In deze moderne wereld zijn kaarsen onmisbaar geworden. 

Wij, Cire Trudon, zijn trots op ons werk en het licht dat wij 
brengen in de duisternis. Al meer dan 100 jaar maken wij onze 

kaarsen van het beste kaarsenvet. 

Bespaar niet en geef je over aan Trudon Kaarsen!

Advertentie

Voor al Uw lokale kruiden! Vers en smakelijk, 
koop van kruidenhuis Pépé Renzout!

Smakelijker kan het niet!
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WAAR ZIJN DE KRUIDENVROUWTJES?
Pelinor. Of meer bepaald Fort Griffioen. Bekend om de Orde 
die de mysterieuze Tuin bewaakt. Ook bekend om de mogelijk- 
heden die het de jonge adel biedt voor verrijking van ken-
nis en openingen aan het hof. Het Fort, geleid door Borean  
Wolver Grootmeester van de Orde, vormt een jaarlijkse trek-
pleister voor de zonen en dochters van de Pelinorese adel. 

Echter kent de plek ook aantrekkingskracht bij het gewone 
volk. Dagelijks trekken er meerdere boeren en boerinnen 
richting de omgeving van het Fort. Niet omwille van de  
Dagen van Komst, maar omwille van de drie vriendelijke 
dames die er daar op korte afstand van het Fort hun hof- 
houding hebben. Ze zijn niet van adel, maar het gewone volk 
bewondert hen evenzeer. 

De drie zijn bekend als kruidenvrouwtjes en wonen al jaar en 
dag in het bos kort nabij Fort Griffioen. Ze helpen met allerlei 
kleine en grote kwaaltjes. Ze geven advies en tips voor het 
bewerken van het land, het eren van de goden en de dagelijkse 
dingen des levens. Ook zij die meer magische inclinatie heb-
ben, kunnen bij hen terecht voor raad en daad. 

In de duistere gebeurtenissen van de vorige jaren hebben 
ze hun bijdrage gedaan om Fort Griffioen en de Orde te  
helpen; zij aan zij met de Ordeleden in strijd tegen het kwaad.  
De Ordeleden vertrouwen hen en rekenen op hen. 

Helaas! Niet meer! Na de gebeurtenissen met een bijzondere 
kwaadaardige lich enkele jaren terug zijn de dames vertrok-
ken met de noorderzon. Het gebeurde wel vaker dat één of  
meerdere van hen een tijdje uit het zicht verdwenen.  
Ze trokken dan meestal de bossen in op zoek naar kennis, 
rust, kruiden of andere belangrijke zaken. 

Nu echter zijn ze alle drie reeds enige tijd verdwenen.  
De Ordeleden hebben er het raden naar of ze nog terugkomen, 
maar het verlaten kamp doet echter het ergste vermoeden. 
Speculatie is dat zij een taak hadden in de omgeving van het 
Fort Griffioen al die jaren en dat deze nu is voltooid. Dit is 
echter maar giswerk want de dames hebben nooit in hun kaar-
ten laten kijken. (Behalve letterlijk dan omdat één van hen de 
magische kunsten van het tarotspel onder de knie had). 

Waarschijnlijker is dat er kwade tongen hen de slechte naam 
van “heksen” heeft toegedicht en dat de Keizerlijke Inquisitie 
naar hen op zoek was. Hoe het ook zij, de dames zijn al geruime 
 tijd niet meer gezien.

De ordeleden hopen hen echter spoedig terug te zien en 
Borean Wolver heeft een beloning uitgevaardigd voor hen die 
meer informatie hebben over de huidige verblijfplaats van de 
drie dames. Deze beloning bedraagt 5 goudstukken voor de 
gelukkige met de verlossende tip. 

Lijdt u ook aan nachtelijke onrust door huilende meisjes in 
het bos? Dan is er nu eindelijk verlossing! De nieuwe magische 
oordoppen garanderen u een nachtelijke rust zonder enige 
storende geluiden uit het bos.

Deze revolutionaire oordoppen zijn gemaakt van de meest 
geavanceerde materialen en bevatten een magische formule 
die huilende meisjes en andere storende geluiden effectief 
blokkeert. Bovendien zijn ze licht en comfortabel, zodat u zich 
geen zorgen hoeft te maken over oncomfortabele oren tijdens 
het slapen.

Wacht niet langer en probeer deze magische oordoppen 
vandaag nog uit! U zult versteld staan van het resultaat.

(geengarantiedatdemagischeoordoppendaadwerkelijkwerken-
tegenalleenhuildendemeisjeszewerkeniniedergevalooktegend-
iegeluiden)

Nachtelijke rust 
gegarandeerd met 
magische oordoppen!
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Deze week focust ons wekelijks segment zich op een beroemd stukje Pelinor die tegelijkertijd afgezonderd 
is van de rest van het Rijk. Hieronder vind je het recente nieuws uit Markgraafschap Norderpike.

Oog op Pelinor

Opwinding in Pelinor: Kinderen 
dromen over ridder zijn, vergeten 
basisvaardigheden

De kleine kinderen van Pelinor lijken geobsedeerd te zijn 
door het idee om ridder te worden. Dag en nacht dromen 
ze over glimmende wapenrustingen, heldhaftige daden en het  
bevrijden van prinsessen. Helaas hebben ze in hun opwinding 
de basisvaardigheden, zoals eten met messen en vorken en 
zichzelf aankleden, vergeten.

De ouders van Pelinor zijn in paniek en vragen zich af wat 
ze moeten doen. “Onze kinderen willen alleen maar ridder 
zijn en hebben geen enkele belangstelling voor het leren van  
dagelijkse vaardigheden,” zei een bezorgde moeder.

Gelukkig is er hulp op komst in de vorm van een “beroemde 
ridder” (Gertie Samsonius, nieuwe docent aan de basis-
school), die bereid is om de kinderen van Pelinor te onder- 
wijzen in de kunst van het ridder zijn - en ook in het eten met 
messen en vorken. Het belooft een avontuur te worden!

Heeft u zelf aspiraties om ook een “beroemde ridder” te 
worden? Op het moment is er een enorm personeelsgebrek, 
dus meld u aan!

Let op: de Dagen van Komst zijn dit jaar van 29ste dag van 
Grasmaand tot 1ste dag van Bloeimaand. Buiten deze data is 
het verboden te reizen in het Markgraafschap.

Nu te koop

De nieuwe, revolutionaire Vrolijke Vogelsverjagende hoed!

Ben je het beu om ‘s nachts wakker te liggen van dat gezanik 
in je tuin? Dan is de Vrolijke Vogelsverjagende hoed iets voor 
jou! Met deze opvallende hoed zullen de vogels al gauw de 
benen nemen en jij kunt weer onbezorgd doorslapen.

Maar dat is niet alles! De Vrolijke Vogelsverjagende hoed is 
ook nog eens hét fashionstatement van het seizoen. Of je nu 
op weg bent naar het Fort Griffioen voor avontuur of gewoon 
een wandeling maakt door de stad, met deze hoed zul je zeker 
opvallen.

Wacht niet langer en bestel nu jouw Vrolijke Vogelsverjagende 
hoed bij Handelshuis Wieler! Je zult niet teleurgesteld zijn!

Mysterie in het bos rondom Pelinor: 
Boer beweert huilende meisjes te horen

De bewoners rondom Pelinor zijn in shock na de bewering 
van een plaatselijke boer dat hij steeds huilende meisjes hoort 
in het bos. De boer, die bekend staat om zijn liefde voor het 
bos en zijn nuchtere kijk op het leven, verklaarde dat hij elke 
nacht wakker wordt van de verdrietige geluiden.

Sommigen geloven de beweringen van de boer en denken dat 
er iets vreselijks aan de hand is in het bos. Anderen, echter, 
denken dat de boer gewoon knettergek is geworden door te 
veel tijd alleen door te brengen in het bos.

“Ik heb zelf ook gehoord wat de boer hoort,” zei een plaat-
selijke bewoner. “Maar ik denk dat het gewoon de wind is die 
door de bomen waait.”

De bewoners van Pelinor wachten in spanning af of er meer 
informatie komt over deze vreemde gebeurtenissen in het bos.


